Zoals de wateren de oceaan instromen,

die zich steeds vult maar toch onveranderlijk blijft,
zo stromen alle verlangens degene binnen

die vrede bereikt,

maar niet bij degene die zijn verlangens koestert.

Een mens die afstand heeft gedaan van alle verlangens

en zonder wensen handelt,
zonder bezitterigheid en zonder egoisme, bereikt vrede

Bhagavad Gita 2: 70-71
vertaling Ria Kloppenborg e.a.



Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Mattelis 5: 9

Binnenkort viert u als hindoegemeenschap het Holifeest. Graag willen
wij u vanuit de christelijke kerken bij deze gelegenheid een hartelijke

groet sturen. Wij wensen u veel vreugde en ontspanning bij dit kleur-
rijke feest.

Inmiddels is het in verschillende plaatsen in Nederland is gewoonte
geworden om grote Holivieringen te organiseren. Het mooie is dat
door dit gebeuren mensen uit van uiteenlopende achtergronden bij
elkaar komen om samen dit feest te vieren. Holi is een vrolijk gebeu-
ren geworden waardoor ook andere bevolkingsgroepen kennis maken
met een interessant aspect van de hindoecultuur.

Wij zijn ons er echter van bewust dat Holi tevens een diepe achter-
grond heeft. Holi staat voor een nieuw begin waarin wij het kwaad dat
daarvoor zijn kwalijke invloed liet gelden achter ons laten. Prahlad zal
in zijn leven geen last meer hebben van de mensen die hem het leven
zo zuur hebben gemaakt. Bij dat perspectief op een goede toekomst
willen wij ons als christenen vanuit onze eigen bron graag aansluiten
om samen met de hindoes ook in concreto te bouwen aan een maat-
schappij waarin rechtvaardigheid heerst zodat alle mensen in vrede
kunnen samenleven.

Alle goeds gewenst bij het Holifeest: Subh Holi!
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